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Het landleven van ...

“T ot voor zo’n twintig jaar woonde ik
samen met mijn man en onze twee 
kinderen in het Overijsselse dorp

Diepenveen. We bewoonden er een prachtig, maar
wel erg groot huis. Eerlijk gezegd was het té groot:
we hadden flink wat ruimte over. We zijn toen op
zoek gegaan naar een knusser en kleiner huis. Zo’n
huis diende zich enige tijd later aan: we hoorden dat
het jachthuis bij kasteel Groot Hoenlo te koop
stond. Het kasteel en de bijhorende gebouwen en
landerijen kenden we van wandelingen die we regel-
matig in deze omgeving maakten. In het prachtige
jachthuis zagen we onszelf wel wonen. Het voelde
of dit huis op deze unieke, historische plek op ons
stond te wachten.
Nadat we het jachthuis hadden gekocht, zijn we
flink aan het verbouwen geslagen. Het pand – dat
tot die tijd verhuurd was geweest – was erg hokkerig
en lange tijd niet onderhouden. Negen maanden
lang hebben we verbouwd: muren uitgebroken en
nieuwe opgetrokken, deuren afgehangen, behangen,
gestuukt en geschilderd. Toen we klaar waren, brak
het voorjaar aan. Behalve van ons heerlijke jachthuis
konden we nu ook genieten van de prachtige natuur
rond het kasteel. Toen we de tuindeuren voor het

TEKST: HARRIE HOITINK. FOTOGRAFIE: ETTA VAN DER AA

eerst openden, zochten de waterhoentjes juist
hun nest in de gracht op. We waren blij met de
verrassingen die de tuin ons bood: een veld met
sneeuwklokjes bijvoorbeeld. Gaandeweg het jaar
ontdekten we dat het hier elke dag weer heerlijk
is. Op mooie zomeravonden zitten we in alle
rust aan de rand van de gracht en genieten we
van een glaasje wijn en het prachtige uitzicht op
het kasteel. In de herfst koesteren we ons in de
veelkleurigheid van de vele soorten loofbomen
rond ons uitgestrekte erf. En in de winter is het
dolle pret wanneer de lanen besneeuwd zijn en
de slotgracht bevroren is.
We genieten met volle teugen van ons jachthuis,
het koetshuis, de slotgracht die tussen ons huis
en het kasteel ligt, de eeuwenoude bomen en de
rust die hier heerst. Van zo’n bijzondere plek
willen we ook graag andere mensen laten mee-
genieten. Daarom hebben we het landgoedhuisje
aan de overkant van de gracht geschikt gemaakt
voor gasten en er een Bed & Breakfast ingericht.
We hebben het huisje Het Waterhoen genoemd,
vanwege de waterhoentjes die in de slotgracht
nestelen. Het is klassiek ingericht, met natuur-
lijke kleuren. Onze gasten zijn er enthousiast
over. Ik vind het zelf ontzettend leuk om voor
mensen te zorgen. Mensen ontvangen, verwen-
nen en – als ze dat willen – vertellen over deze
bijzondere plek en de prachtige omgeving: ik
vind het geweldig. Voordat ik trouwde, heb ik
vijf jaar als stewardess gevlogen. Dan ben je ook
gastvrouw. Daarom past een Bed & Breakfast
mij wel. Ik hoop deze unieke plek nog lang te
kunnen blijven delen met gasten en hier nog
lang te kunnen blijven wonen. Leuk om te
weten: Harry Mulisch heeft ook een tijdje op
Groot Hoenlo gewoond. In zijn boek ‘De ont-
dekking van de hemel’ beschrijft hij het kasteel
en noemt hij zelfs ons jachthuis. Met een variant
op de titel zeg ik: wonen op deze plek voelt als
de ontdekking van een hemel.” ■■
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BIJZONDERE PLEK, BEGON ZE EEN BED & BREAKFAST IN EEN NABIJGELEGEN

LANDGOEDHUISJE. MARTJE VERTELT HOE

BEVOORRECHT ZE ZICH VOELT OM OP DEZE

STATIGE PLEK TE WONEN.

RECHTS: Het jachthuis werd door Martje en haar

gezin in oude luister hersteld.

MIDDEN: Kasteel Groot Hoenlo in Olst: een 

prachtige historische plek.

GEHEEL LINKS: Het Waterhoen ligt 

pal aan de slotgracht van kasteel Groot

Hoenlo.

ONDER: “Voor mensen zorgen vind ik

erg leuk. Een Bed & Breakfast past dan

ook perfect bij mij.”

VERTEL OVER

UW LANDLEVEN

In de rubriek ’Het landleven van…’

belichten we het landleven 

van onze lezers. Waar bestaat 

uw landleven uit? Een prachtige tuin, 

een fraai interieur, een huisdier 

of misschien een oud ambacht? 

Wilt u graag vertellen 

over uw landleven, stuur dan 

een briefje of een e-mail naar:

Redactie Landleven, 

Postbus 4, 7000 BA  Doetinchem 

of landleven@reedbusiness.nl 

Vertel kort over uw landleven en 

sluit enkele foto’s bij. Vermeld in 

het onderwerp van de e-mail of 

op de enveloppe 

’Mijn Landleven’. 

Uit de inzendingen maakt de 

redactie een keuze.

LINKS: Martje Engel: “Ik vind het heerlijk om 

buiten bezig te zijn.”

Martje Engel–van Gendt
Diepenveenseweg 5, 8121 DV Olst

Tel. 0570 - 56 33 11
www.hetwaterhoen.nl


